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TITEL: De Kerk, Dat Zijn Wij 
Wat ik wil dat mensen weten: Wat doen (gedoopte) leerlingen? Zij zijn zelf de kerk. 
Wat ik wil dat mensen doen: De vier initiatieven nemen die beschreven staan in Hand. 2:42. 

PODCAST TEKST: In dit derde deel van Welcome To The Future deelt Ps. Anne de Nieuwtestamentische 
‘blueprint’ voor de kerk. De kerk is niet iets buiten ons, maar de kerk, dat zijn wij zelf. Wij zelf nemen vier 
initiatieven die maken dat wij de kerk zijn. 

SERIE - WELCOME TO THE FUTURE 

Intro 
Ik ben vorige week uit de boot gestapt. Ik heb een nieuwe visie gedeeld op kerkzijn. 
Onze visie 2.0, zou je het kunnen noemen.  
(Conferentie -> Prekenserie -> Nieuwe visie die we in deze prekenserie delen) 

De Kerk Die Ik Zie 

De kerk die ik zie is een kerk die in de buurt van de mensen is.  

Ik zie een kerk die overal aanwezig is, op elk moment van de dag. 

Een kerk waar overal in de stad over gepraat wordt, zonder dat het woord 
“kerk” valt. Iedereen kent wel iemand wiens leven door die groep Jezus-
volgers is veranderd.  

De kerk die ik zie is aanwezig, in buurten, in scholen, in huizen, in bedrijven, 
waar dan ook en wanneer dan ook. 

Ik zie een kerk die niet langer naar de kerk gaat, maar de kerk is. 
Een kerk die niet bekend staat als gebouw, maar als groep Jezus-volgers. 
Een kerk die kerkdiensten verplaatst naar de samenleving. 
Een kerk wiens diensten niet vooral op het podium maar in de community 
plaatsvinden. 

Ik zie een kerk waardoor mensen tot leven komen en opstaan in hun van God 
gegeven bestemming, overal in de stad. 

De kerk die ik zie komt vaker samen rondom de tafel dan in theateropstelling, 
en deelt gul uit aan de omgeving. 

Ik zie een kerk die gekenmerkt wordt door extreme vrijgevigheid, oprechte 
eenheid, apostolisch onderwijs, de vrijzetting van alle gaven en het hart van 
Jezus.  

De kerk die ik zie is een groep Jezus-volgers die hun buurt en hun omgeving  
elke dag op de kop zetten, samen in de naam van Jezus. 

Ik geloof dat God tegen ons zegt: “Zie, ik ga iets nieuws verrichten!” 
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En om echt helemaal te pakken wat dat nieuwe is wat ik geloof dat God zegt, raad ik 
je aan alle preken van deze serie nog eens goed te kijken en te luisteren. En geen 
van de volgende preken in deze serie te missen. 

God is niet alleen bij ons iets nieuws aan het verrichten, maar over de hele 
wereld! 

Ben je weer klaar voor iets nieuws vandaag? Heb je je stoelriem meegenomen? 
Fasten your seatbelt! 

Vandaag en de komende weken gaan we kijken naar het leven van de eerste kerk. 
Wat valt op? Want ik geloof dat zij een blueprint geven voor ons. 
God heeft dingen laten zien die wij doen, die helemaal niet in de Bijbel staan. 
Andersom doen wij bepaalde dingen niet of niet voldoende die juist wel… 

TITEL: DE KERK, DAT ZIJN WIJ 

Vandaag gaan we mensen dopen. Wat doen die mensen eigenlijk daarna? Wat is 
hun vervolgstap? Dit zijn de vervolgstappen voor gedoopte mensen. 

Handelingen 2:41 NBV 
41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde 
het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend.  

Dat doet met denken aan Matteüs 28:19-20. (…) Gedoopte mensen zijn leerlingen. 
En wat doen die leerlingen? 

Handelingen 2:41-42 NBV 
41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde 
het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend.  
42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een 
gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. 

1. Zij bleven trouw aan het onderricht van de apostelen 
2. Zij vormden met elkaar een gemeenschap 
3. Zij braken het brood 
4. Zij wijdden zich aan het gebed 

Het initiatief lag bij wie? De nadruk ligt op: “zij” en “met elkaar” 

De kerk is dus niet een individu. De kerk was “zij samen”. De kerk, dat zijn “wij”. 
De kerk is meervoud. Wij. Dat zie je overal in het Nieuwe Testament, Efeziërs. 

Wat doen de mensen die gedoopt zijn? Zij nemen initiatief. 
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LOS OP HET SCHERM (4 AFBEELDINGEN): 

Zij bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. 
Niet: de apostelen sleepten hun met de haren erbij. 

Zij vormden met elkaar een gemeenschap. 
Niet: iemand plaatste hun in een home group.  

Zij braken het brood. 
Niet: op zondag dronken ze een.. (vers 46 voorlezen, niet op scherm) 

Zij wijdden zich aan het gebed. 
Niet: de pastor bad van het podium… 

Bij wie ligt hier het initiatief? Als we hier een begrijpend lezen oefening van maken… 

Zij zelf zijn dus de kerk. Weliswaar onder leiding van apostelen, maar er was geen 
wij-zij mentaliteit. Er was geen ik-hun mentaliteit. Hoe zit dat bij ons? Hoe vaak 
horen we eigenlijk verkeerd taalgebruik in de kerk, dat we niet zien in de blueprint? 
Misschien heb jij jezelf er ook wel eens op betrapt? Laten we elkaar bij deze 
toestemming geven om elkaar er onmiddellijk op te corrigeren. Hier een aantal 
dingen die je kan horen, waarvan ik denk dat het tijd wordt ze niet meer te zeggen: 

OP SCHERM (TABEL 1) 

Zie je dat? Wat wij doen, wij gebruiken het woord “de kerk” als iets dat buiten onszelf 
is. Wat ze in de blueprint doen: zij zijn het zelf. 

Dan over het woord “vrijwilliger”. Wist je dat er nergens in de Bijbel wordt gesproken 
over vrijwilligers? Nergens. Wat wordt er wél gezegd: 

“Zij vormden met elkaar een gemeenschap.” 

Dat doet mij denken aan familie. 
En laat dát nou ook het taalgebruik van de Bijbel zijn. 

Wat	we	zeggen Wat	de	Bijbel	zegt
“De	kerk	heeft	mij	niet	
gebeld”

“Zij	vormden	met	elkaar	een	
gemeenschap”	(Hand.	2:42)

“Ik	heb	deze	week	al	drie	
afspraken	voor	de	kerk”

“Zij	kwamen	dagelijks	
samen”	(Hand.	2:42,	46)

“Wil	jij	ook	vrijwilliger	
worden	voor	de	kerk?”	

“Zij	deelden	alles	met	
elkaar”	(Hand.	2:44)	
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Efeziërs 2:19 NBV 
Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de 
heiligen, en huisgenoten van God. 

Wij spreken in de kerkdienst vaak over “gasten”. Wie is er bij ons te gast. Prima. 
Echter, hoelang wil je te gast zijn? Iedereen die zich hier thuis voelt is een 
huisgenoot. En iedereen draagt bij op zijn of haar manier. Is dat per se door een 
vrijwilliger te zijn in een kerkdienst? Nee. Dat is een van de manieren. 

Efeziërs 4:16 NBV 
Vanuit Christus als hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund 
en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij 
tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. 

Niet: de pastors bouwen het lichaam op. Niet: dat door de apostelen wordt 
opgebouwd. Niet: dat door de vrijwilligers wordt opgebouwd. We moeten ophouden 
met het gebruik van het woord “vrijwilliger”. En met het woord “de kerk” zolang het 
betrekking heeft op iets buiten jezelf. 

De kerk, dat zijn wij. 

Dan gaan we verder. Valt je ook op wat ze niet doen? 

Er staat nergens: en zij gingen op zondag naar een kerkdienst. 
Het woord kerkdienst of zondagsdienst, zul je nergens in de Bijbel tegenkomen. 
Toch is dat wat wij vaak associëren met het woord “kerk”. 

OP SCHERM (TABEL 2) 

Wat	we	zeggen Wat	de	Bijbel	zegt
“Ik	ga	zondag	naar	de	kerk” “Zij	vormden	met	elkaar	een	

gemeenschap”	(Hand.	2:42)
“De	kerkdienst	is	in	het	
kerkgebouw”

“Zij	kwamen	elke	dag	samen	
in	de	tempel	en	
thuis”	(Hand.	2:46)

“In	de	kerkdienst	vieren	we	
avondmaal”

“Zij	braken	het	
brood”	(Hand.	2:42)

“Ons	voorbedeteam	bidt	
voor	de	gebedsverzoeken	in	
de	dienst”

“Zij	wijdden	zich	aan	het	
gebed”	(Hand.	2:42)
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Bij wie ligt het initiatief? Wat is nou eigenlijk de kerk? 
Wie is de kerk? 

OP SCHERM (1 AFBEELDING): 

1. Zij bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. 
2. Zij vormden met elkaar een gemeenschap. 
3. Zij braken het brood. 
4. Zij wijdden zich aan het gebed. 

De mensen die vandaag gedoopt worden: dit is jullie opdracht. 

1. Blijf trouw aan het onderricht van de apostelen. Je hoeft het niet allemaal zelf te 
doen. Er was verbinding tussen de leerlingen en de apostelen. Maar het initiatief 
lag bij wie? Bij de leerlingen. Zij bleven trouw… Mis je goed onderwijs? Zoek je 
goed onderwijs? Zorg dat jij het haalt bij de apostelen. Het is jouw keus. 

2. Vorm met elkaar een gemeenschap. Mis je community? Begin er dan een met 
een paar mede christenen. 

3. Breek het brood. Koop een brood, een pak sap of wijn. Ga regelmatig thuis 
avondmaal vieren. 

4. Wijd je aan het gebed…  

Momenteel zitten wij in een kerkgebouw een kerkdienst te houden. Dit staat nergens 
in de Bijbel. En gaat daar 90% van onze organisatiecapaciteit naartoe. Dat gaat 
veranderen.  

Pastor, gaan we dan niet meer samenkomen op zondag? 
Gaan we dan niet meer samenkomen voor een kerkdienst?  
Hoe ziet de nieuwe kerk er dan wél uit? 
We zullen zeker nog wel samenkomen, ook in een gebouw zoals dit. Maar hoe dat 
er uit kan zien, daar hoor je, van mij, meer over op 16 en 23 mei. 

—- 
Wanneer je gedoopt wordt kom je in twee relaties terecht. 

Matteüs 28:19-20a NBV 
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de 
naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich 
moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. 

Zie je dat? Je komt in relatie met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Je wordt een leerling van Jezus door de doop, niet voor de doop. 

Én je komt in relatie terecht met andere discipelen. “Door hun te leren dat ze zich 
moeten houden aan…” Zij houden zich aan. 
Degenen die zijn woorden aanvaardden lieten zich dopen. Zij bleven trouw. 
De kerk, dat zijn wij.


